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*Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Juich voor de Heer 
 

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 

Laat elk moment, al wat ik denk, 

vol zijn van Uw liefde Heer. 

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, al wat ik ben 

brengen U voortdurend eer. 

 

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 

Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van Uw naam. 

U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 

mijn leven lang loven, want U heb ik lief 

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 

 

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U. 

Laat elk moment, al wat ik denk, 

vol zijn van Uw liefde Heer. 

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, 

veilige toren van kracht; 

adem en stem, al wat ik ben 

brengen U voortdurend eer. 

 

Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij. 

Zingt van de Koning, en zijn heerschappij. 

Bergen aanbidden, de zee juicht mee 

bij het horen van Uw naam. 

U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep 

mijn leven lang loven, want U heb ik lief 

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. 
 
*We worden stil voor onze God 
 

*Votum en groet 
 

Zingen: Dit is mijn verlangen  
Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 



 

ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer; 
met mijn hele hart aanbid ik U. 
Al wat binnen in mij is verlangt naar U; 
alles wat ik vinden wil is in U. 
  
Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
Heer, ik geef U mijn hart, 
ik geef U mijn ziel; 
ik leef alleen voor U. 
Leid de weg die ik ga 
elk moment dat ik besta; 
Heer, doe uw wil in mij. 
 
 
Lezen van de geboden 
 

Zingen: Jezus, alles geef ik U 
Jezus, alles geef ik U ) 
wat ik ben en heb )  
en wat ik ooit zal zijn. ) 2x 
 
Al mijn hoop, ) 
mijn plannen en mijn tijd ) 
leg ik in uw hand, )  
vertrouw ze aan U toe. ) 2x 
 



 

Door uw wil te doen, ) 
leer ik om vrij te zijn. ) 2x 
 
Jezus, alles geef ik U, 
wat ik ben en heb 
en wat ik ooit zal zijn. 
 
*Gebed 
 
*Schriftlezing: Mattheus 6:16-18 en Mattheus 9:14-17 
 
 

Zingen: What a beautiful name 
You were the Word at the beginning 
One with God the Lord Most High 
Your hidden glory in creation 
Now, revealed in You our Christ 
 
What a beautiful Name it is, what a beautiful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a beautiful Name it is, nothing compares to this 
What a beautiful Name it is, the Name of Jesus 
 
You didn't want heaven without us 
So Jesus, You brought heaven down 
My sin was great, Your love was greater 
What could separate us now? 
 
What a wonderful Name it is, what a wonderful Name it is 
The Name of Jesus Christ my King 
What a wonderful Name it is, nothing compares to this 
What a wonderful Name it is, the Name of Jesus 
What a wonderful Name it is, the Name of Jesus 
 
Death could not hold You, the veil tore before You 
You silenced the boast of sin and grave 
The Heavens are roaring the praise of Your glory 



 

For You are raised to life again 
 
You have no rival, You have no equal 
Now and forever, God, You reign 
Yours is the Kingdom, Yours is the Glory 
Yours is the Name above all names 
 
Holy, holy are You, Lord God Almigthy! 
Worthy is the Lamb! 
Worthy is the Lamb! 
You are holy, holy are You, Lord God Almigthy! 
Worthy is the Lamb! 
Worthy is the Lamb! 
Amen. 
 
*Verkondiging 
 
Hineni 
 
Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Speak what is true 
 
 
 
Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Speak what is true 
 
I am found, I am Yours 
I am loved, I'm made pure 
I have life, I can breathe 
I am healed, I am free 
 
Allen 
Here's my heart Lord 



 

Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Speak what is true 
 
Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Speak what is true 
 
'Cause I am found, I am Yours 
I am loved, I'm made pure 
I have life, I can breathe 
I am healed, I am free 
 
'Cause You are strong, You are sure 
You are life, You endure 
You are good, always true 
You are life breaking through 
 
 
 
 
Here's my life Lord 
Here's my life Lord 
Here's my life Lord 
Speak what is true 
 
Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Here's my heart Lord 
Speak what is true 
Speak what is true 
 
Dankgebed 
 

Inzameling gaven 
Hineni zingt: Great Are You Lord 
 



 

Staande zingen: God maakt vrij 
 
In de naam van de Vader 
In de naam van de Zoon 
In de naam van de Geest voor Uw troon 
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam 
U geeft ons genade, U roepen wij aan 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij 
 
In de naam van de Vader 
In de naam van de Zoon 
In de naam van de Geest voor Uw troon 
Zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam 
U geeft ons genade, U roepen wij aan 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 
 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij 
Ons verdriet wordt een lied 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
Eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt 
En U draagt ons hoog op Uw vleugels mee 
Heel de wereld ziet het 



 

Ja de wereld ziet het 
 
God maakt vrij, God maakt vrij 
In die hoop leven wij 
Ons verdriet wordt een lied 
God maakt vrij, God maakt vrij 
 
*Zegen 
 
Hineni zingt: Goedheid van God  
Ik hou van U; uw genade blijft me dragen; 
Dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
Als ik weer slapen ga, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
 
Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader, 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leeft met U, in de goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
Is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
Is dag en nacht bij mij. 



 

Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer, 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
Is dag en nacht bij mij. 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
Is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
Is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer, 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
Is dag en nacht bij mij. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
Zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
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